Le Chemin, 28 juli 2024

L'Esprit du ChemiN trekt verder ...

Beste mensen,

Ruim een week geleden hebben wij het voorlopig koopcontract getekend voor een
huis aan de voet van 'de eeuwige heuvel' van Vézelay ...

Ja, klopt, we hebben heel wat keren gegrapt dat we, na Saint-Jean-Pied-de-Port en
Le Chemin, zeker niet n6g een keer opnieuw beginnen. Waarom dan toch dit besluit?

Lichter reizen

Wij voelen ons nog steeds enorm verbonden met het thema 'pelgrimeren’. Misschien
meer dan ooit. Ook omdat het zo'n prachtige metafoor is voor de reis van het leven.
Naarmate wij ouder worden, beleven we sterker hoe belangrijk het is om de volgende
levensfasen goed af te leggen. Wat ligt er nog voor ons in het verschiet? En wat
kunnen wij 'de wereld' nog brengen? Met andere woorden: hoe kan onze reis van
betekenis blijven, voor ons én voor anderen?

In Saint-Jean hadden wij onze rugzakken symbolisch voor de herbergdeur gezet. Tien
jaar later pakten we die op en trokken we naar Le Chemin. Als herbergiers waren we
toe aan een nieuwe etappe én we wilden meer rust en ruimte voor onszelf. Het bleek
voor ons een goede stap.

Nu beseffen we dat we lichter moeten gaan reizen. We willen minder de dagelijkse
last dragen van de ontvangst en verzorging van pelgrims en het onderhoud van huis
en tuin. In plaats daarvan willen we meer vrijheid om zelf, spontaan iets te kunnen
ondernemen, voor dat dit niet meer kan. Ook willen we ons werk nog verder
verdiepen. Kortom: minder 'aarde', meer 'hemel'; minder 'doen’, meer 'zijn'; van hard
werken naar 'hart' werken.

Vézelay

We gaan in ons nieuwe huis geen pelgrims ontvangen en niet meer een eigen
wijngaard en groentetuin onderhouden. We blijven wel bijdragen aan het pelgrimeren,
via eigen initiatieven en die van anderen. Vézelay is immers een pelgrimsplaats bij
uitstek, al duizend jaar. We kunnen er (af en toe) pelgrims verwelkomen in het Centre
Sainte Madeleine, ‘onze’ Tour de Vézelay onderhouden, rondleidingen geven in het
Maison du Visiteur en de basiliek, kerntalenten onderzoeken, speciale pelgrimsweken
organiseren (zoals een tekenweek, noem maar op. Verder heeft Vézelay een rijk en
divers cultureel aanbod, waaraan we graag bijdragen.

We gaan werken vanuit een eigen werkruimte, in de nog te verbouwen garage naast
het huis. Daarnaast zullen we gebruik maken van de prachtige faciliteiten van
anderen. Zo maken we ook duidelijk dat we niet willen 'concurreren’.


https://www.tourdevezelay.eu/nl
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-betekenis
https://www.espritduchemin.org/nl/tekenweek

Overigens blijft L'Esprit du ChemiN ook in Nederland actief rond het pelgrimeren. We
werken nu aan een update van ons verhaal 'Reis van Betekenis', als vervolg op onze
Jubileum Tour.

Het huis in Vézelay is dus geen herberg, wel maken we er een 'atelier-salon' en we
hopen jullie daar eens te mogen ontvangen bij één van de activiteiten, voor een
goed glas en/of een lekkere maaltijd.

We verwachten dat de formele koop van het huis aan het einde van dit
pelgrimsseizoen rond is. (Er worden extra eisen gesteld aan koop-verkoop omdat
Vézelay een werelderfgoed is.) Daarna gaan we ermee aan de slag. Er moet nog
een en ander worden verbouwd en ook daarvoor gelden strenge procedures. Met
wat verfwerk zouden we zo in het huis kunnen trekken, maar we hebben nog enkele
ideetjes ... ;-)

Le Chemin

Wat betekent dit voor de herberg in Le Chemin? Die gaan we verkopen, liefst z6 dat
het een pelgrimsherberg blijft. We willen er serieus werk van maken en er dus de tijd
voor nemen. Het kan zo maar zijn dat we daar ook nog het hele seizoen 2025
draaien. We hebben geen haast.

In Saint-Jean is het gelukt: vriend Joxelu ontvangt nog steeds pelgrims in de herberg
die wij daar bouwden. Zoiets kan toch ook in Le Chemin?!

Tot slot

Op een later moment willen we de omslag van 'oud' naar nieuw graag feestelijk
markeren met diegenen die ons in Le Chemin hebben geholpen. We denken nog na
over hoe, wanneer, waar, enzovoorts.

Eerst hebben we veel andere dingen te doen, naast het dagelijks werk. We zijn
eerlijk gezegd verrast door hoe dit plotseling in een stroomversnelling is gekomen.
Vézelay is een gewilde plek en het is dus moeilijk om er een voor ons passend en
betaalbaar huis te vinden. Wij hebben echter hulp gekregen, zoals zo vaak,
waardoor het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk bleek. Nu moeten we flink aan de
bak om deze nieuwe kans te verzilveren en om de herberg in Le Chemin goed
achter ons te laten.

Graag laten we jullie iets zien van onze nieuwe plannen: dit is de link naar een korte
video, met veel dank aan Albert Visscher.

Heb je opmerkingen over deze brief of suggesties voor het vervolg? Laat het ons
s.v.p. weten: info@espritduchemin.org

Hartelijke groeten,
Huberta en Arno


https://www.espritduchemin.org/nl/esprit-20-jaar/jubileum-tour
https://www.espritduchemin.org/nl/esprit-20-jaar/jubileum-tour
https://www.youtube.com/watch?v=m11H4OLiNMI
https://www.youtube.com/watch?v=m11H4OLiNMI
mailto:info@espritduchemin.org

